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als lezer op de tribune. Zo vertellen ze jou het verhaal over hun vriend

Niets is

die altijd anders was dan de rest en nooit vergeten mag worden. Een

vreemde vogel die zijn leven niet door de gnden liet bepalen maar het
zelf leefde. En hoe! Het verhaal van Icarus. \ncona

Vanaf het moment dat Marcel Roijaards
als kind het schilderij De val van Icarus zag,
wilde hij meer over Icarus weten. Hij ploos
de Griekse mythologie uit en las over het
doolhof met de Minotaurus, de hoogmoed
en de loslatende vleugels. Maar hij vond
het niet genoeg. Hij wilde meer,
fantaseerde verder en creéerde een
zorgeloze en optimistische Icarus die op

handen wordt gedragen door zijn vrienden.

Eerder verscheen al een toneelstuk en nu
dus ook een boek mét toneeltintje door de
indeling in bedrijven en scénes.

De zes vrienden nemen je mee naar

Knossos, de hoofdstad van Kreta, waar de
wrede koning Minos met ijzeren hand
regeert. Maar van wetten en regels trekt
Icarus zich weinig aan. Hij volgt vrij zijn
dromen en zit altijd vol plannen. En als de
liefde van zijn leven de dochter van

_ Minos blijkt, wint zijn hart het ruim van

zijn hersens. ‘Niets is onmogelijk!” is dan
ook zijn lijfspreuk. Toch gaat het mis als
hij Minos diep beledigt en nergens op het
eiland meer veilig is. Maar Icarus zou
Icarus niet zijn als hij zelfs zijn eigen
eind niet naar zijn hand zet. Wat nou
neerstorten? Omdat de mythe dat
voorschrijft? Allemaal onzin, vindt
Roijaards’ Icarus.

+ Dorrelt van levensvieugde,
danstekelik verteld

= Qenk nu niet dat je ‘hét
Icarus-verhaal kent

Met zijn allereerste boek schiet Roijaards
meteen raak. Het is onmogelijk dit verhaal
te lezen en niet aangestoken te worden
door de energie, hoop en verwondering
van Icarus. Het perfecte medicijn om elke
dip mee te overwinnen!

‘Echt een heel mooi en vrolijk boek! Ik vind het knap dat je van zo’n bekend verhaal nog iets
verfrissends en spannends kunt maken. Heel verrassend hoe de schrijver dingen uit de mythe
pakt en daar echt iets nieuws van maakt. Dan ken ik eigenlijk alleen van de Percy Jackson-
boeken. Maar dit boek vind ik beter geschreven. En de opzet in bedrijven en scénes geeft het iets
heel Grieks. Er zitten diepe filosofische dingen in en echte levenslessen, maar tegelijkertijd is het
heel luchtig en leest het als een trein. En af en toe heb ik me echt doodgelachen, z6 geestig!’



